Gedicht dodenherdenking

we zijn er allemaal bij

want het is 4 mei

herdenking op het plein

het doet pijn
voor de mensen die er zijn

daarom 2 minuten stil
dan staan we stil
bij het verleden

nu in Oekraine en vroeger in Nederland

veel mensen gestorven voor ons land
veel graven vol
maar wij zijn vrij

en blij als we denken hoe het anders had kunnen zijn
iemand anders aan de macht
geen eigen land meer
daarom denken we terug aan die tijd
bedankt voor iedereen die gevochten heeft

Door Sarah Koelewijn



